
Und nun Alle! Avanti! Marche. 

Wihr müssen forrt! Wihr müssen forrt. 

Adee. Ihr lieben Freunde! Mit 1.000 fälltigem Dank und, 

Lebet Alle wohl! Auf Wiederseeh’n.





 

Dag lieve, lieve Ubu

I ha di gärn!

Op 19 oktober 2010 overleed

UBU 
Ubu Lemereis 

24 maart 1962 – 19 oktober 2010

Mijn lieverdje, mijn lieve papa Ubu, 

mijn broer, mijn oom, mijn vriend.

Man, wat heb je het goed gedaan. 

Goedmoedige beer, we gaan je missen.

Helma, Miki en Doufi

Jaap, Marieke en de kinderen

Alfred en Teun



Zaterdag 23 oktober gaan we afscheid nemen van Ubu.

Vanaf 10.15 uur kun je nog even naar hem kijken in de  
Titus Brandsma Gedachteniskerk.

Om 11.00 is daar de afscheidsbijeenkomst.  
Adres: Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen 

We begraven Ubu op de begraafplaats aan de Daalseweg  
om ongeveer 12.15 uur. Ingang: Daalseweg 110, bij het 
bloemenstalletje.  

Voor koffie, een broodje en een drankje ben je welkom  
in Café ’t Haantje, vanaf ongeveer 13.30 uur.  
Adres: Daalseweg 19, 6521 GE Nijmegen

Ubu wenst dat zijn uitvaart een grote en blijmoedige 
reünie wordt van mensen uit zijn leven. 
Kom afscheid nemen. Je bent ontzettend welkom.

Je kunt Ubu op donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur bezoeken in het 
rouwcentrum van UMC St Radboud Centraal, Mortuarium, route 867, 
Geert Groteplein 10, Nijmegen 

Kijk ook op www.ubulemereis.nl

Stuur je post naar
Helma Voskuylen
Vondelstraat 54, 6512 BH Nijmegen
Liever geen bezoek aan huis


